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Times Square 
 

Steek ze aan 
steek ze nog een keer aan 

de lichten op Times Square. 
 

Steek ze voor mij aan 
tijdens mijn laatste nacht in New York. 

 
De warme lucht in de straten is een zachte mantel 

die mij omhult. 
 

Zoals windmolens wentelen en wentelen 
blijf dansen, dansen. 

 
Laat mijn ogen  

opnieuw 
in jouw werveling verdwalen 

zo zoet 
en zo bedwelmend. 

 
26 juli 2010 

 
LIDIA ACTIS, Italië 

Vertaling Germain Droogenbroodt 

 

****** 

Ps Margutte, een internationaal Italiaans poëzietijdschrift heeft mijn gedicht “Gebed” als 

nieuwsjaargedicht en voorheen ook andere gedichten van mij gepubliceerd. Zie: 

http://www.margutte.com/?p=14090 

http://www.margutte.com/?p=14090

